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Wat er gebeurt 
Waar we zijn is niet helemaal duidelijk, maar het is winters koud en het is bijna Kerst. Een 

eenzame reiziger heeft er al een barre tocht opzitten als hij de afgelegen halte Hatzenplatz 

heeft bereikt, want het gelijknamige dorpje ligt 7km verderop. Normaal is het per fiets goed 

te bereiken, maar de omstandigheden zijn nu te slecht en ook de bruggetjes zijn 

tegenwoordig niet zo betrouwbaar meer. Hij is vastbesloten deze Kerst zijn familie te 

bezoeken. Na lang wachten hoort hij in de verte een dieselmotor pruttelen, en inderdaad 

komt er na een tijdje een rood motorwagentje uit de tunnel tevoorschijn: De trein die hem 

naar Gutenstuben zal brengen. 

 

Op en rond het station is het druk en zit de Kerststemming er goed in. Familie en vrienden 

ontmoeten elkaar. Oud-president Obama en echtgenote komen de vorige paus Benedictus 

tegen en ook Keizer Franz-Josef en Keizerin Elisabeth zijn present. Een muziekkapel speelt en 

bij de kraam is allerlei smakelijke waar te verkrijgen. Op de achtergrond zien we een herder 

lopen met zijn kudde. Via een bergpad gaan ze op weg naar een stal, want daar schijnt een 

kindje te zijn geboren… 

 



 

Hoe het is gemaakt 

Hatzenplatz-Gutenstuben is een kleine modelbaan die gebouwd is in een oude 

gereedschapskoffer. Ik wilde, ondanks de beperkte afmetingen, geen rondgaande baan, 

maar verkeer van punt naar punt. Een loc met rijtuigen is in dit geval ongeschikt, dus ging ik 

op zoek naar geschikt materieel. Na een zoektocht over het internet stuitte ik op de 

Tsjechische motorwagen type M11.0. Dat leek me een heel geschikt model vanwege de 

korte afmetingen en doordat de machinist is een koepeltje op het dak zit. Er zit dus niet een 

specifieke voor- en achterkant aan. Van kunststofplaat werd het eerste modelletje gebouwd 

en voorzien van een Kato 103-aandrijving. Later heb ik het model in 3D getekend en laten 

printen bij Shapeways, zodat ik de vloot met twee reserve-exemplaren kon uitbreiden. Een 

pendelautomaat zorgt voor het heen-en-weer rijden. 

 

Ik koos ervoor om de koffer ondersteboven te draaien en de deksel als basis voor de baan te 

gebruiken. Daardoor kreeg ik wat meer ruimte voor het bergachtige decor en de tunnel. Het 

landschap is opgebouwd uit piepschuim, foamboard en gips. Ondanks de sneeuw is eerst 

allerlei begroeiing en gras aangebracht in allerlei najaarskleuren. De gebruikte sneeuw, 

afkomstig van Precision Snow& Ice, is in meerdere lagen met haarlak aangebracht. De 

simpele boompjes op de achtergrond zijn afneembaar zodat de koffer dicht kan.  

  



 

 

 


