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Aangezien we tijdens het schrijven van dit stukje weer in lockdown verkeren, zocht ik iets om mij af 

te leiden van het eeuwige virusdrama. Een paar jaar geleden verkocht ik mijn 009 en H0e treinen om 

een ‘live steam’ tuinspoorweg te kunnen betalen, waar ik nog steeds veel plezier aan beleef. Maar 

die heeft wat nadelen waar je niet omheen kunt. Ten eerste is hij buiten, wat niet altijd gezellig is als 

het koud, regenachtig of erg warm is, hoewel het leuk kan zijn om een echte sneeuwploeg te laten 

rijden! 

Ten tweede kun je een stoomspoorweg niet binnen een paar minuten in bedrijf stellen. Een stoomloc 

vraagt veel tijd om aan de praat te krijgen: het drijfwerk moet worden gesmeerd, de ketel gevuld 

met water en het gastankje en de cilinderolie bijgevuld. Dan moet je wachten totdat de druk oploopt 

en intussen moet je het spoor vrijmaken van blaadjes, takjes en onkruid. Dus je moet zeker een halve 

dag vrij hebben om stoom te maken. Daarbij komt dat ik mijn stoomlocomotieven will laten rijden als 

een echte loc – rangeren is echt handwerk met inbegrip van de kans dat je je fikken brandt! 

Een nieuw binnenproject in H0e was bedoeld om het ook ’s winters leuk te maken om met treinen te 

spelen, met inbegrip van een hoop rangeermogelijkheden, en bovenal moest het compact zijn. In 

feite moest het klein genoeg zijn om te kunnen meenemen in de auto of in een kampeerbus zonder 

al te veel in de weg te liggen. 

Dit houdt in dat ik geen baan kon bouwen geschikt voor vierassige Zillertal locomotieven en lange 

treinen. De treinen moeten kort zijn, dus twee-assige locomotieven en kleine wagens waren het 

uitgangspunt. De uitdaging was om in een ruimte van 60 x 30 centimeter een complete spoorweg te 

bouwen van de ene plaats naar de andere, met een circulatiesysteem met kaarten voor 

goederenwagens. De eis was om zeker een paar industrieaansluitingen te hebben om wagens te 

kunnen afleveren en oppikken. En bovendien wilde ik een vorm van reizigersverkeer tussen 

verschillende plaatsen op de baan. 

 

  



Tot slot had de baan een soort fiddle yard nodig om rollend materieel te kunnen wisselen zonder dat 

de ‘hand van God’ in het tafereel zou verschijnen. Dit kan een eenvoudig stukje spoor zijn dat achter 

de achtergrond verdwijnt. Jazeker, zelfs een achtergrond, verlichting, misschien geluid, alles. Door de 

opgebouwde achtergrond kan ik er een deksel op zetten om de zaak veilig op te bergen na het rijden. 

Het deksel kan ook dienen als een ondergrond voor de fiddle yard. Het is dus feitelijk een kistje met 

een spoorbaan erin, gemakkelijk op te ruimen, gemakkelijk om te vervoeren en hopelijk voldoende 

interessant om mij bezig te houden met rangeren van goederenwagens en het laten rijden van een 

reizigerstrein. 

In mijn kleine nieuwe wereld bestaat er een eiland bij de zuidkust van Frankrijk, niet ver van Corsica. 

Dit is het eiland St. Ivre, waarvan de naam gekozen is vanwege de afschuwelijk kleine afmetingen. ‘Il 

est Ivre’ is Frans argot voor iemand die zat is, een staat waarin je domme ideeën hebt en domme 

dingen doet. Een spoorweg tussen twee eindpunten met een haven, een kadespoor en een dorp 

bovenop een heuveltop met wat woeste scenery en bijna twee meter spoor, alles in 30 x 60 cm, kan 

alleen bedacht zijn in een vreselijke staat van  dronkenschap, vandaar de naam St Ivre… 

Achtergrond geïnstalleerd. Later is de bovenrand aangepast voor de verlichting en een deksel. 

Het eiland is vooral bevolkt door boeren en werklui. Geen bankiers, geen verzekeraars en andere 

witte boorden. Het eiland is zo klein dat het zelfs een normaal wegennet ontbeert. Er zijn een paar 

wegen, maar niet tussen het dorp en de haven en ook niet tussen de twee uitersten van het eiland. 

Alleen het dorp en de boerderijen zijn met wegen verbonden. Het vervoer naar de haven en het 

andere einde van het eiland wordt verzorgd door de trein in de vorm van de CdFI (Chemins de Fer 

d’Ivre, ofwel de dronkemanstrein…). 

 



 

Het dorp heet Cambrousse, wat in het Frans zoiets betekent als ‘het platteland’, en bestaat uit een 

paar huizen, een boulangerie, een Super-U supermarkt, wijnkelder van Padde Gout (zijn wijn is 

populair, maar de kwaliteit is matig) en de kleine meubelwerkplaats van een Nederlandse 

timmerman met de naam Rien de Vis. De werkplaats lijmt alles in elkaar zonder spijkers of 

schroeven, dus ze hebben de trein nodig om alle producten in één stuk bij de klanten te krijgen (dat 

zijn dus IKEA haters). De namen van de eigenaars van deze bedrijven zeggen iets over hun producten. 

Pas de goût, smakeloos, en rien de vis, geen schroeven… 

Cambrousse ligt bovenop Le Dôme Epais, de naam van de heuvel. Het dorpsstation heeft eenvoudige 

reizigers-, post- en goederenvoorzieningen, afgezien van de spooraansluiting naar de wijnkelder van 

Padde Gout en de meubelwerkplaats van Rien de Vis. De wijnranken van Padde liggen aan de andere 

kant van het eiland, dus de druiven gaan meestal met de trein naar zijn wijnkelder. 

Het begin van de scenery. 

Als gevolg van het beroerde wegennet kunnen vrachtwagens en tractoren de haven niet bereiken en 

evenmin het dorp, dus de lading moet altijd per trein. Daarvoor heeft de CdFI buiten Cambrousse 

een zijspoor aangelegd met een parkeerplaats. De plaatselijke boeren brengen hier hun product voor 

vervoer naar de Super-U of naar de veerboot. 

Vanwege het hoogteverschil tussen Cambrousse en de haven heeft de spoorweg een paar scherpe 

bogen. Hij kronkelt langs de rotsen van de Nez de Diable en door het forêt-de-moutons, het 

schapenbos, alvorens te eindigen op het kopspoor onder de Nez de Diable, waar de richting 



verandert naar de haven. Aangezien de locomotief voor de veiligheid altijd aan de dalzijde van de 

trein moet rijden, zijn de stations en zijsporen eenvoudig van opzet. De trein wijst altijd in dezelfde 

richting, dus er is geen omloopspoor nodig. Dat spaart op St. Ivre het schaarse geld en ruimte. 

Op het haventerrein kunnen wagens naar de kade worden gerangeerd, de passagiers kunnen 

overstappen op de veerboot en de trein gaat verder langs de kust naar de andere kant van het 

eiland, voorgesteld door de fiddle yard (waar we misschien ooit de baan nog kunnen uitbreiden). 

Vanwege de afmetingen en vorm van de baan zijn de treinen kort. Minitrains twee-assers en 

misschien een autorail (Frankrijk staat bekend om zijn inventiviteit ten aanzien van railbussen!) 

zullen over het CdFI-netwerk rijden. De rails zijn Peco ‘crazy track’ en de wissels zijn Minitrix R1 

handwissels.  

Elke railverbinding wordt van stroom voorzien om zo weinig mogelijk kans te hebben op storingen. 

De Minitrains locomotieven hebben goede vliegwielen om de trein over dode punten te laten lopen. 

Tezamen met een ingebouwde elektronische pulsbreedte-voeding hoop ik dat de treinen goed zullen 

rijden. 

De baan met verlichting en de geschilderde achtergrond. 

De modelbaan is gebouwd op een stevige 9 mm triplex plaat. Het spoor is ondersteund door 3 mm 

triplex met steunen die het spoor omhoog brengen. De voeding is verborgen onder de heuvel. De 

landschapscontouren zijn gemaakt met polystyreenschuim en poly-max, een lijmsoort die zich als kit 

laat verwerken. Aquariumzand met verdunde houtlijm en een kleurtje is gebruikt als ballast en vult 

ook wat kieren in de ondergrond. De achtergrond is ook 3 mm triplex, halverwege ingekerfd op de 

hoeken om een vloeiende overgang te krijgen zonder kieren. Ten behoeve van de stabiliteit en als 

een basis voor het deksel is een 30 mm brede rand op de bovenkant gelijmd, waaronder een LED 



strip is bevestigd. Zo heeft de modelbaan dus ingebouwde verlichting. Zelfs met instelbare kleuren, 

zodat ik avondrood en een plezierige zomeravond kan nabootsen. 

Vanwege de kleine afmetingen van de baan waren de kosten voor de bouw goed in de hand te 

houden en is er tevens weinig voor nodig om iets aan het rijden te krijgen. Het fictieve verhaal maakt 

het leuk om mee te rijden en de rangeermogelijkheden houden je een flinke tijd bezig. Het enige om 

op te letten bij H0e of 009 is dat de treinloop storingsvrij is, maar ik hoop dat een solide ondergrond, 

goede stroomgeleiding en locomotieven met een vliegwiel eventuele problemen gaan voorkomen. 

Het deksel met de fiddle yard. Het spoor kan worden verwijderd om plaats te maken voor de rand met 

de verlichting, als het deksel erop wordt gelegd.  

 



 

 

 



 


